
 

Nacht. 

 

 

Van een schip 

dat allang 

verdween 

in de wolken 

 

en van 

de wind 

die het luchtruim 

doet kolken, 

 

de adem 

van de sterren 

 

en van de apen 

in het holst 

van de nacht 

 

het gillen 

der keukenmeiden; 

 

heb ik hier 

 

de vingers 

van één hand 

die naar de hemel 

rijken 

 

- het groene gras 

     krijsende kraaien - 

 

en over de daken 

meeuwen 

die neerstrijken. 


